
Geachte Wouters,  
Met grote vreugde kondigen wij onze allereerste maandlijst aan. Zoals jullie al 
weten is de “nieuwe” leiding voor dit jaar Tijs, Yorick en Briek. Maud, Casper en 
Anthony hebben ons jammer genoeg verlaten maar we zullen hen uiteraard nooit 
vergeten. 
 
We kijken er erg hard naar uit om jullie bij de eerste vergadering terug te zien 
of (voor de nieuwe Wouters) te leren kennen. Onze vergaderingen vinden dit jaar 
opnieuw plaats op zondag vanaf 14u tot 17u (tenzij anders vermeld). Vergeet 
zeker jullie uniform niet aan te trekken (groene broek + hemd met bijhorende 
tekens + sjaaltje) en jullie oren mee te nemen zodat er goed kan geluisterd 
worden. Neem zeker 6 euro mee zodat jullie een drankkaart kunnen kopen om 
een Cola of Fanta te drinken tijdens de pauze. 
 

 
HET NIEUWE SCOUTSJAAR IS AANGEBROKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Vandaag leren we elkaar allemaal een beetje beter kennen. En leren 
jullie de leiding ook wat beter kennen. We gaan ook ons lokaal versieren 
dus breng allemaal een object mee dat bij jullie past om het lokaal op te 
fleuren! Afspraak op de scouts van 14u tot 17u. 
 

 
Een streepje muziek, een dikke streep door een fout op je 
toets, een streep door de rekening of een streep in je 
onderbroek. Vandaag spelen we het GROTE streepjesspel. 
Benieuwd wat dat juist is? Kom dat ontdekken van 14u tot 17u 
op de scouts. 

 



 
Vandaag is de belangrijkste dag van jullie scoutsjaar. Het 
zijn namelijk de olympische spelen voor Wouters. Haal de 
innerlijke Usain Bolt, Nafi Thiam of Michael Phelps in je 
boven en kom van 14u tot 17u naar de scouts voor het 
grootste sportevenement van het jaar! 

 

 
Deze vergadering gaan we naar het bos. Trek gepaste 
kleren aan voor het bos en het weer. Vraag aan mama of 
papa of zij ons naar/terug van het bos willen voeren. We 
spreken af om 14u aan de scouts en opnieuw om 16u30 
op de parking van Liedekerke bos.  
 

 

 
Vandaag nemen jullie best jullie mooiste glimlach mee want de 
groepsfoto zal genomen worden. Hierna spelen we natuurlijk nog 
een ultraleuk spel. Kom zeker in perfect uniform van 14u tot 17u 
naar de scouts! 

 

 
Deze vergadering is er een die enkel de stoerste Wouters 
kunnen overleven. Trek vandaag je mooiste Halloween kostuum 
aan en kom mee griezelen op de scouts. Van 14u tot 17u.  
 

 
Denken jullie sterker, slimmer, sluwer te zijn dan de leiding? Neem het 
tegen ons op en bewijs jullie als Wouters. The battle is on! Afspraak 
van 14u tot 17u 
 



 
Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn. 
Van Afrika tot in Amerika, ja wij zijn zoveel mooier als we samen 
zijn!  
Vandaag verkennen we met zen allen de wereld! Kom mee op 
avontuur van 14u tot 17u.  
 

 
Altijd al een prinses of ridder willen zijn? Vandaag is jullie kans! 
Duik mee terug in de tijd naar de middeleeuwen en kom meespelen 
van 14u tot 17u op de scouts.  
 
 

 
De jins proberen jullie deze vergadering te entertainen om zich 
voor te bereiden op hun carrière als leiding in de scouts. Jullie 
zullen extra braaf moeten zijn want voor de Jins is dit hun eerste 
keer! Hopelijk zien we jullie van 14u tot 17u op de scouts. 
 

 
 
Sinterklaas kapoentje leg wat in m’n schoentje, leg wat in men laarsje 
dank u Sinterklaasje… Het is weer tijd voor de sint zijn jaarlijks 
bezoekje aan de scouts. Benieuwd wat de Sint voor al die brave 
woutertjes bij heeft? Kom het ontdekken van 14u tot 17u. 
 



 
Wat we vandaag spelen verklappen we nog niet. Maaaarrrr het zal zeker 
en vast kei leuk worden, beloofd! Zijn jullie ook benieuwd welk supercool 
spel jullie leiding weer voor jullie in petto heeft? Kom dan zeker eens 
kijken want dit willen jullie absoluut niet missen!!!! We verwachten jullie 
van 14u tot 17u op de scouts! 

 
 
We gaan schaatsen, joepieeee!  
Denk zeker aan deze zaken:  
- Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen  
-  6 euro 
- Vragen aan mama of papa of zij ons willen voeren naar de 
schaatsbaan of terug  
- Van 14u tot 17u (afspraak om 14u op de scouts en om 16u40 aan 
de schaatsbaan)  

 
 

 
 
Het wordt terug kouder. Maar dat houdt ons niet tegen om 
weer een spetterende winterdag voor jullie te organiseren. 
Wat? Waar? Wanneer? En hoe? Dat is nog een groot geheim, 
maar hou deze datum alvast vrij. Verdere informatie volgt nog.  

 
 
 

 
 

Lap zeg! De eerste maandlijst zit er alweer op. Gelukkig hebben we ons geweldig 
geamuseerd en hoeven we niet lang te wachten op het vervolg van het scoutsjaar. 

Eerst nog even nieuwjaar vieren en daarna kunnen we er terug invliegen! 
 

Stevige scoutslinker van de leiding! 
 

Tijs – Yorick - Briek 


